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Ik ben geboren in Brunssum/ Zuid Limburg op 4 september 1949. 

 

Vader was elektrotechnicus en filmoperator in de plaatselijke bioscoop. Moeder had het druk met ons en met 

het breien en haken voor de plaatselijke handwerkzaken. Het was een muzikale familie. Het was dan ook niet 

verwonderlijk dat ik me voor muziek interesseerde. In mijn opleiding Hafa-dirigent te Maastricht leerde ik 

meer over compositie, contrapunt en vormleer. Nu componeer ik graag voor piano maar ook voor piano en 

strijkers. 

Gedurende mijn muziekstudie werkte ik als zaterdaghulp bij een muziekwinkel. Daar leerde ik het 

retoucheren van beschadigingen bij piano's en daarmee ook de basisbeginselen van het politoeren.  

 

Tekenen deed ik al als kind. Ik gebruikte alleen potlood en dan nog alleen maar wat voor handen was.  

Ik wist niet eens het verschil tussen h of HB of 4h. Het deed er niet toe, ik tekende. Ik had er moeite mee dat 

iedereen landschapjes en bloemen tekende en dat men dat op school ook van mij ook verwachte. Dus zette ik 

een keer een dikke stip op het blanke papier en schreef er onder “muis in een sneeuwveld” Dat werd me niet 

in dank afgenomen. Ik koos voor lijnen en gekke vormen, kleurrijk verdeeld over het papier. Ik deed er 

uren over om het klaar te krijgen. Hoe het mogelijk is geweest weet ik niet maar op het rapport kreeg ik een 8 

voor tekenen. Toch wel aardig van de meester.  

Toch kwam het tekenen een tijd in de wachtkamer te staan. Ik ontdekte de muziek. Trompet, accordeon later 

elektronisch orgel en de piano. De opleiding orkestdirectie “HaFa” niet afgemaakt wel heel veel van geleerd. 

Ik tekende wel maar nu waren het noten, composities zoals Sonate Helenique is nog een overblijfsel uit 

die tijd. Er zijn nog veel composities gevolgd in latere jaren.  

Na het conservatorium heb ik me bekwaamd in het vak van pianostemmer en tot nu toe gepraktiseerd.  

In de vrije tijd kwam ik er wel eens toe om weer wat te schilderen en dan koos ik voor portretten.  

Om me wat meer te bekwamen heb ik een cursus gevolgd in de fijnschilderkunst bij een school in 

Valkenburg. ( J.v.d. Brand schilderschool drie maal nul. Nu “Vaart”.)  

Door mijn werk als pianostemmer leerde ik het vak "Politoeren" kennen. Dat is een houtafwerkings 

methode met "Schellak" die een hoogwaardige gloed en duurzame houdbaarheid bewerkstelligt.  

Het resultaat is duurzaam en oogstrelend die met het verstrijken van de tijd alleen maar mooier wordt. 

Ik kreeg de opdracht een groot meubelstuk te politoeren voor een van de paleizen van het Koninklijk huis. 

Politoeren met schellak is zo bijzonder. De betoverende glans die ontstaat is zo mooi, diep en uniek en doet 

zo warm aan. Er is geen lak die dit kan benaderen.   

Ik kwam op het idee om het politoeren dichter bij de mensen te brengen.  
Het politoeren van meubels is heel duur. Het kwam bij me op om schellakpolitoerschilderijen te maken. Ik 

dacht terug aan de schooltijd, de verwarrende lijnen en absurde beelden die ik tekende en bedacht dat ik dat 

kon brengen in “politoerschilderijen”. Ik heb geëxperimenteerd met acrylverf. Door het hout eerst te 
behandelen met schellak (4 lagen) en daarna de schildering op te brengen waarover weer enkele lagen 
schellak aangebracht worden. Vervolgens wordt de tekening exact overgeschilderd en dan weer behandeld 
met vele lagen schellak. Acrylverf leent zich goed omdat het niet oplost door de schellak alcoholoplossing en 

het droogt snel zodat je door kan werken. Schellak is ook snel stof droog dus deze combinatie werkt prettig. 

U ziet dus nu het resultaat van het kind zijn gepaard aan de ervaring van bijna vijfenveertig jaar 

politoertechniek. Geniet van de afbeelding en laat uw eigen fantasie de vrije loop over de betekenis ervan. 

Veel plezier met uw politoerschilderij. 

 

Een foto geeft weliswaar een indruk maar aan de wand komt de waarde pas echt tot uiting. Zie enkele 

voorbeelden. https://www.peterbok-kunstenmuziek.nl/ 
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Laan van Orden 172 

7312 KP Apeldoorn 

Gsm 06-15022849 
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Langzaam gedragen door de wind en eenzaam 
Viel het blad van uit de kruin naar beneden. 

Zijn taak zat erop, het werk was gedaan. 
Het leek als was zijn bestaan geweest zonder reden. 

 

Zwevend naar de grond van zijn bestaan. 
Leek bij iedere draai de geschiedenis voorbij te gaan. 

Soms ging de weg terug omhoog, maar niet uit eigen kracht. 
De wind maakte een boog, en nam hem mee als haar vracht. 

 

De vorm had hij nog, de nerf, de cellen en de steel. 
Maar van het leven was hij los, zijn kleur was donkergeel. 

De wind droeg hem op gevleugelde handen. 
Zodat hij zacht op aarde zou belanden. 

 

Voorheen was hij een deel van de grote massa in de top. 
Nu was hij alleen, gedragen door de herfstwind, zijn kracht was op. 

Door regen en koude aangetast verloor hij langzaam zijn figuur. 

Zo bepaalt het weer en de omgeving het uiteenvallen van de structuur. 
 

Op de vochtige aarde vormde hij geen beschutting tegen zon regen. 
Maar werd een deel van het begin, de voeding voor een heel nieuw leven. 

Als er een zaadje sterft wordt een nieuwe generatie geboren. 

Een meervoud van prestatie, energie en kracht gaan dan niet verloren. 
 

Zelfstandig worden degenen die overblijven, volwassen gaan zij verder. 
Hun taak ligt nog voor hen, de wijsheid zullen zij uit het verleden erven. 

Als onderdeel van een onnatuurlijke tragiek, vormt de dood een basis voor de toekomst. 

De mens die voortkomt uit wat vóór hem was, wordt rijp door wat het verleden hem toestond. 
 

Het verleden vormt niet het eind van het bestaan maar de basis voor wat vóór ons ligt. 
De dingen die we doen zullen met ons vergaan, maar de som ervan geeft anderen licht. 

Niet de inactiviteit is het waar we bang voor zijn, maar het afscheid doet ontzettend veel pijn. 

Het verleden wordt gewist maar niet het missen van iemand uit wie wij voortgekomen zijn. 
 

In de grond van ons bestaan ligt de wortel van de kruin die bloeien gaat. 
De stam is de weg waarlangs de voeding, de ervaring en de wijsheid gaat. 

Het blad, eens mooi en sterk, wordt verteerd, ontbonden en verdeeld. 

Het resultaat is echter niet verloren maar wordt door de tijd geheeld. 
 

Langzaam gedragen door de wind en eenzaam 
Viel het blad van uit de kruin in de herfst naar beneden. 

De taak zat erop, het werk was gedaan. 

Dit bestaan was beslist niet zonder reden. 
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